
BSC Unisson F4 - Bon BOys F11, eindstand 0-7 

18-10-2014 

Op 18-10 moest onze F4 spelen tegen de koploper Bon Boys F11. Ze hadden alle wedstrijden met 

dikke cijfers gewonnen dus we moesten alles uit de kast halen aangezien onze eerste wedstrijden al 

met veel tegendoelpunten werden verloren. 

Ik weet niet wat ze gegeten en gedronken hebben voor de wedstrijd maar de eerste helft ging 

fantastisch. Er werd heel veel druk op onze tegenstander gelegd waardoor ze wat in verwarring 

leken. Want dat BSC Unisson was toch zeker heel slecht?! Nee dus, er werd heel hard geknokt, Rob 

was een geweldige laatste man, Tycho was manusje van alles. Hij liep als een stofzuiger over het veld 

en pakte overal de ballen af en trapte ze hard naar voren. Daar waren onze spitsen (Lars, Sep, Milan,  

en Björn) die probeerden de bal voorin te houden. En we kwamen een paar keer dicht bij hun doel. 

Cas stond heel goed te keepen. Hij heeft heel wat ballen tegengehouden. Via onze middenvelders 

(Luna, Sem, Ingmar en Job) werden de ballen mooi naar voren gespeeld. 

Helaas ging vlak voor de rust toch nog een bal in het doel. Maar de spelers kwamen met blije 

gezichten naar de kant want het was pas 0-1!!! 

In de tweede helft was zoals wel vaker de concentratie wat (erg) weg en de tegenstander was 

inmiddels ingesteld op onze speelstijl en het werd dan toch nog uiteindelijk 0-7. Maar tegen de 

koploper vond ik dat een hele prestatie. Petje af!! 

 


